
Van welke gedachten 
word jij vrolijk? 

Wijs met je ogen dicht één van deze spreuken aan.

Gelukkig nieuwjaar! Wel jammer dat het nieuwe jaar altijd start met zul-
ke koude wintermaanden. Of... Zie jij dat juist als voordeel? De kaarsjes 
kunnen aan, het is perfect weer voor de bioscoop en je kunt jouw nieuwe 
wollen trui aan! Het is maar net hoe je het bekijkt. In deze les ontdek je dat 
je negatieve gedachten kunt ‘omdenken‘ naar kansen. Een beetje positivi-
teit aan het begin van het jaar!

LESBRIEF VAN WELKE GEDACHTEN WORD JIJ VROLIJK?

Bedenk wat deze spreuk jou leert. Schrijf dit in één zin op.



Schrijf je eigen spreuk. Volg deze stappen in een groep van acht tot twaalf personen. 

• Schrijf in het kader hieronder in het midden één woord waarover jij een spreuk wilt schrij-
ven. Bijvoorbeeld ‘geluk‘.

• Geef allemaal tegelijk je werkboek door, met de klok mee. Trek vanaf het woord van je klas-
genoot een pijl en zet hierbij in één zin waar jij aan denkt bij dit woord.

• Geef de werkboeken weer door. Schrijf weer in één zin op waar je aan denkt bij dit woord.
Je kunt ook iets bedenken bij iets wat iemand anders schreef.

• Geef de werkboeken steeds door tot je jouw eigen boek weer hebt.
• Bekijk de zinnen die de anderen op jouw werkblad hebben geschreven en omcirkel alle

zinnen en woorden die je aanspreken.
• Maak hier een spreuk van, zoals in de voorbeelden op de voorkant van de lesbrief.  Schrijf

deze zo mooi mogelijk op in het kader onderaan de pagina.

Knip jouw spreuk uit. 
Vouw hem heel klein op en 
lever ‘m in bij je docent. Die
deelt ze bij de deur weer uit: 
iedereen krijgt een spreuk 
mee! 

LESBRIEF VAN WELKE GEDACHTEN WORD JIJ VROLIJK?

Omdenken doe je zo!
Omdenken is denken in kansen 
in plaats van in problemen. 

Stap 1. Maak van het probleem 
een feit. Denk niet “Hij is ook 
nooit op tijd en daarom zijn we 
wéér te laat!“ maar “Hij is te 
laat.“ Dat is een feit.

Stap 2. Maak van het feit een 
nieuwe mogelijkheid. Bijvoorbeeld: 
“Hij is te laat waardoor ik nog 
snel even mijn woordjes voor 
Engels kan doornemen. Hoef 
ik dat vanavond niet meer te 
doen!“


